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Alleen
door Arie van der Stoep

Soms kun je zo vreselijk alleen zijn. Je bent door allen verlaten. Zo voelt het. En niemand

begrijpt je. Dat is een deprimerende ervaring, die je de moed ontneemt om nog verder te gaan.

En dat is beslist niet alleen de ervaring van ‘gewone’ mensen. Ook wie verantwoordelijkheid draagt,

leiding geeft, kan dit meemaken. Misschien juist wel meer dan anderen. Want verantwoordelijkheid kan

je in een eenzame positie brengen. En denk niet dat dit je niet kan overkomen, als je christen bent.

Sterker nog, zelfs Jezus overkwam dit.

Het meest afschuwelijke

Vlak voor zijn dood kondigt Hij aan wat er met Hem zal gebeuren: Zie, de ure komt en is gekomen, dat

gij verstrooid wordt (= uit elkaar gedreven wordt - AvdS), een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. (1)

Ieder die tot op dat moment met Hem opgetrokken is, zal Hem verlaten.

Zelfs zijn trouwe vrienden, die drie jaar lang met Hem zijn opgetrokken, zullen van Hem wegvluchten

op het moment dat het erop aankomt. Allen zullen ze zich terugtrekken op hun eigen veiligheden, hun

familie, hun thuis, op waar ze van nature bijbehoren. En Hij zal overgelaten zijn aan de willekeur en

haat van zijn tegenstanders. Die zullen met Hem doen wat ze willen. Ken je dat gevoel?

Het zal zelfs nog erger worden. Als Hij aan het kruis dat verschrikkelijke lijden doormaakt, trekt zelfs

zijn eigen Vader zich van Hem terug, zodat Hij het uitschreeuwt: Mijn God, mijn God, waarom hebt U

Mij verlaten? (2) Jezus verkeerde op dat moment in de hoogste nood. Het was het meest afschuwelijke

dat Hij kon meemaken.

In ere herstellen

Hij weet dus wat jij doormaakt, als je je zo voelt. Toen Hij aan het kruis hing, droeg Hij jouw lijden, ook

dit. (3) Hij deed het, omdat Hij niet wil dat dit je voor altijd de baas wordt. Je geloof in Jezus geeft je het

recht, dat die eenzaamheid doorbroken wordt. Leg die dus in zijn handen en vraag Hem, jou zijn

tegenwoordigheid te geven.

Toen Hij aankondigde dat ze Hem allemaal zouden verlaten, zei Hij er achteraan: En toch ben Ik niet

alleen, want de Vader is met Mij. (4) Dat is geloof! Hij rekende erop dat zijn Vader Hem nooit zou laten

schieten, maar in elke verlatenheid bij Hem terug zou komen en Hem zelfs in ere zou herstellen. (5)

Tot het einde

‘En toch ben ik niet alleen.’ Is dat niet wat jij ook mag zeggen, als je in zo’n toestand van verlatenheid

verkeert? Jezus zei het in geloof en ging vervolgens door tot het einde. Dat einde was een eclatante

overwinning: Hij stond op uit de dood!

Ook jij mag opstaan uit de dood van de nederlaag, van de depressie, van je verdriet, van je

eenzaamheid. Zeg het hardop: ‘En toch ben ik niet alleen, want Jezus is met mij.’ Dat liet Hij zien, door

toen al namens jou te roepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (2) Hij begrijpt je.

Daarom mag je in geloof zeggen: ‘Hij blijft bij mij en is met mij. (6) Ook al voel ik het nu niet.’



Lees ook Psalm 139, speciaal vers 5. Je bent geliefd!

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 16:32a.

Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt (= uit elkaar gedreven wordt - AvdS), een ieder

naar het zijne en Mij alleen laat.

(2) Matteüs 27:45-46.

En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het

negende uur riep Jezus met luide stem ...: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom

hebt U Mij verlaten?

(3) Jesaja 53:4a.

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; ...

(4) Johannes 16:32b.

En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.

(5) Psalm 91:15.

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en

tot ere brengen.

(6) Johannes 14:16-17.

Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest

van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij

kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
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